
GEZAMENLIJKE VERKLARING OVER DE OORLOG TEGEN OEKRAÏNE 

De Christelijke Kerk werd gesticht door de Here Jezus Christus Zelf. Geschapen door het Woord van 
God en geleid door de Heilige Geest belijdt de Kerk één Here en Heiland Jezus, en ontvangen van 
Hem zijn evangelie en wet. 
Als deel van de kerk en onder de heerschappij van Christus zijn wij daarom geroepen de waarheid te 
spreken en de leugen te ontmaskeren (Efeze 4:15; 4:25). 

In het licht van de massieve aanval door Rusland op Oekraïne achten wij het noodzakelijk de 
openlijke en ongerechtvaardigde aanval, gericht op de vernietiging van het bestaan van Oekraïne als 
zelfstandige natie krachtig te veroordelen. Deze agressie is gegrond op schaamteloze leugens, 
gesproken door de president van de Russische Federatie, Vladimir Poetin, met de hoogste leiding van 
het land. 

Wij verwerpen het mythische verhaal van Poetin over de zogenaamde kunstmatige schepping van de 
Oekraïense staat, dat niets van doen heeft met de historische realiteit. 

Wij veroordelen Poetins cynische leugens over Oekraïnes zogenaamde genocide van de bevolking in 
het oosten van het land. Zulke leugens dienen slechts de bevrediging van Poetins eigen geopolitieke 
ambities, en zijn duidelijk in strijd met Gods openbaring (Deuteronomium 27:17; Spreuken 22:28). 

Wij belijden de werkelijke, onbegrensde macht van God over alle landen en continenten 
(Psalm 24:1), evenals over alle koningen en heersers (Spreuken 21:1). Niets in heel de schepping kan 
daarom de volvoering van Gods goede en volmaakte wil belemmeren. Samen met de eerste 
Christenen erkennen wij daarom: “Jezus is Here”, en niet de keizer. 

Wij spreken onze solidariteit uit met het volk van Oekraïne. Wij delen in de smart van hen die hun 
geliefden hebben verloren. Wij bidden dat alle plannen van de agressor zullen worden verijdeld en 
beschaamd. Wij doen een beroep op goedwillende mensen overal ter wereld om de leugens en de 
haat van de agressor te weerstaan. Wij doen een beroep op iedereen om te pleiten voor het 
ophouden van de vijandelijkheden en om alle mogelijke invloed op de Russische Federatie uit te 
oefenen om een eind te maken aan de ongerechtvaardigde agressie tegen Oekraïne. 
Wij vragen u te bidden voor vrede voor het volk van Oekraïne en voor moed en wijsheid voor de 
Christelijke kerken, zodat die degenen die in nood zijn kunnen blijven helpen. 

Wij bidden voor onze overheden en wij stellen onze hoop op de Koning der koningen en de Heer der 
heren, die zelfs in tijden van oorlog onze toevlucht en vesting is (Psalm 46). 
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